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1954 

Begin januari kan ik intrekken in een grote beneden kamer in het huis van de beeldhouwer Hildo 
Krop en zijn vrouw geboren Sleef en dochter Helen op Amstel 57. Ideale ligging met een 
prachtig uitzicht op de Amstel en de Magere Brug. Een wandeling van nauwelijks 10 minuten om 
op mijn werk te komen het Geologisch Instituut Nieuwe Prinsengracht 130. Met veel moeite was 
het ons gelukt eind vorig jaar om haar te overtuigen dat mijn aanstaande vrouw in komende 
maand maart bij mij zou komen wonen. Voor onze deur is het laden en lossen van kleine 
vrachtschepen een zeer interessant schouwspel. De zonsondergangen zijn ook feeëriek mooi.  

 

De Amstel. Het derde huis van rechts is Amstel 57 waar ik een grote beneden kamer heb gehuurd (zie kruisje) 

 

De beeldhouwer Hildo Krop, de eigenaar van Amstel 57 waar ik een kamer heb gehuurd 

In de maanden voor mijn huwelijk driftig gewerkt aan de afronding van mijn  dissertatie over 
mijn geologische kartering in Corsica. Mijn werkkamer is in het Geologisch Instituut aan de 
Nieuwe Prinsengracht 130. Op het schiereiland dat wordt begrensd door de Roetersstraat, de 
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Nieuwe Achtergracht, de Nieuwe Prinsengracht en de Plantage Muidergracht werd in de jaren 
1934ð1935 een nieuw gebouwd laboratoriumcomplex in gebruik genomen. Het bestond uit een 
aantal aantrekkelijke en statig ogende gebouwen in een Amsterdamse School-achtige bouwstijl. 
Het is interessant om te zien wie van deze veranderingen al of niet profiteerden. Degene die 
misschien wel het meeste voordeel had van de nieuwe faciliteiten was de geoloog H.A. Brouwer. 
Brouwer was heel jong als hoogleraar verbonden aan de Technische Hogeschool te Delft. Het 
was vooral te danken aan burgemeester Willem de Vlugt dat hij naar Amsterdam werd gehaald. 
Gebruikmakend van aanbiedingen uit de VS en uit Utrecht wist hij te bereiken dat hij in 1934 in 
het nieuwe complex op het Roeterseiland een luxueus ingericht instituut kon betrekken. Het is 
opmerkelijk dat dit midden in de crisistijd dit Instituut werd gebouwd. Het toeval wil dat bij  
ingang van het Instituut een beeldje staat van Hildo Krop, de man waarvan ik een kamer had 
gehuurd. Het beeldje is een vulkaantop waar  een duifje langs vliegt om zijn snavel te slijpen. Wat 
grote indruk op me maakte  is de uitleg van dit beeldje,  die professor Brouwer mij heeft verteld.  
Als de vulkaan door de duif - die eens per jaar er langs vliegt - geheel en al wordt weggeslepen is 
een seconde van de eeuwigheid voorbij. Zo wist hij ons het geologisch tijdsbesef bij te brengen. 
Een ander voorbeeld hiervan  was, dat Brouwer ons tijdens een geologisch excursie vroeg om 
onze hand op het scheidingsvlak te leggen van twee aardlagen, die een miljard jaar verschilden in 
ouderdom. We moesten dan ook onze ogen dicht doen terwijl Brouwer zei " nu voel je wat 1 
miljard jaar is".  

 
Geologisch Instituut Nieuwe Prinsengracht 130 op het Roeterseiland, waar ik  in de periode van 1942 tot 1970 
werkzaam ben geweest  

Adrienne gaat 3 januari weer naar Parijs. In de tijd voor het huwelijk heb ik een groot conflict 
met mijn schoonouders over kerkdienst tijdens het huwelijk.  Ik schrijf hier over aan Adrienne 8 
januari: Ik zal je bij terugkomst wel vertellen waarom ik een beetje dégouté van de hele zaak was. 
Onze liefde staat hier gelukkig helemaal buiten want in mijn diepste binnenste weet ik zo héél 
zeker dat jij mijn vrouw zal zijn, maar dit grote geluk wordt op soms hele nare wijze verstoord  en 
we weten gelukkig waar de oorzaak  zit. Het gesprek met de dominee  is zeer goed verlopen. 
(Toen Adrienne 18 werd is ze aangenomen door Ds J.F. van Royen van de Remonstrantse 
gemeenschap). Hij was het geheel en al met me eens met de religieuze kring.  Een 
huwelijkswijding zal plaats vinden in  de Religieuze kring luidt de annonce. In het gebouwtje 
houdt Ds van Royen een toespraak (in jacquet) verder muziek  ( het werden de liederen  88:1, 
235: 1, 105: 1 en 4) stuk uit de bijbel voorlezen en voor jou de zegen want daar zou je toch wel 
opgesteld zijn om die mee te krijgen. Achter deze hele zaak staat hij geheel met zijn gehele hart 
en overtuiging en wij ook! alleen niet zo zeer de schoonouders, maar a.s maandag gaan ze naar 
hem toe en dan zal er wel een woordje gesproken worden. De kogel is door de kerk (of liever 
gezegd geen kerk!). 
Diepe verslagenheid op Borgerweg 5. Op 14 januari schrijf ik aan Adrienne over  het conflict 
met mijn as. schoonouders: Zoals je van je  ouders gehoord zult hebben de zaken zich nogal 
toegespitst. Ondanks het gesprek hetgeen ze met dominee hebben gehad, zijn ze er van overtuigd 
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dat ik alleen maar aan me zelf denk en dat ik het niet voor jou over heb om in de kerk te trouwen. 
Daarbij komt komen de andere grieven: de kamer op Amstel, vaststellen huwelijksdatum,  
huwelijksreis steeds weer naar voren. Nu zijn er voor de toekomst 2 mogelijkheden (en geen 
andere  helaas). 1e  Dat in een gesprek met je ouders nu eens alles uitgepraat wordt en dat ze 
mijn  houding (al hoeven ze het te begrijpen) aannemen voor wat het is en dus respecteren en 
niet verguizen tegen familie, melkboer etc . Hierna staan we dus alhoewel verschillend van 
instelling en opvoeding toch met een gemeenschappelijk doel : nl om de bruidstijd zo plezierig 
mogelijk te laten verlopen. Elkaar dus te nemen zelfs in het diepste tegenstrijdige punt de basis 
van elke goede verhouding. Hierbij zullen ze dus afstand moeten doen om zich  met de zaken te 
bemoeien zoals huis en onze plannen voor huwelijksreis etc. 2e Daar ze na het gesprek noch 
steeds aannemen dat ik alles doe van uit me zelf gerekend en dat ik het niet over heb voor mijn 
vrouw etc. Indien dit  het geval zal zijn mogen blijken (wat ik van harte hoop dat het nooit zo ver 
zal komen).  Een sterk verkoelde houding daarbij geen enkele materiele hulp te kunnen 
accepteren. Want het is zoals je begrijpt onmogelijk om iets van mensen aan te nemen als deze 
veronderstellen, dat ik alleen egoïstisch door mij wordt bekeken en dit ook tegenover andere 
mensen (familie etc ) zullen uiten. Dit klinkt misschien wel allemaal erg scherp in je oren ,maar dit 
is de enige mogelijkheid want anders krijgen we nog veel meer ellende en zal onze verhouding er 
ook sterk aan lijden. Bij je terugkomst moeten we de zaken dus scherp stellen want ik wens niet 
meer gekleineerd te worden en steeds verwijten te horen van allemaal dingen die absoluut niet 
juist zijn.  Ik ben zeer gedecideerd in mijn houding en er moet dus een uiteindelijke oplossing 
komen voor we bruidstijd beginnen, anders is het een niet te overzien ellende. Het zit me 
ontzettend hoog en gelukkig staat hier boven onwankelbaar (hoewel er wel flinke aanvallen door 
anderen op worden gedaan ) onze grote liefde. 

16 januari schrijft Adrienne o.a  Ik heb je brief aan mijn ouders voorgelezen waarop Mammie's 
eerste reactie was: "Hoe weet Tom in hemelsnaam, hoe onze houding tegenover hem is na ons 
gesprek met de dominee daar ik hen daarna niet meer heb gesproken". Dus concludeerde zij er 
uit  dat jouw moeder na het 30 min lange gesprek door de telefoon jou zoiets dergelijks heeft 
moeten vertellen. Wat mijn Moeder jouw Moeder toen verteld heeft was precies zoals zij weer 
over dacht d.w.z dat haar lieve dochter niet in de kerk zou trouwen (wat jou Moeder volkomen 
begreep), maar zij zich hierbij volledig bij neer zou leggen, daar zij weet dat ik erop gesteld ben 
op die dag iemand naast me te  hebben, die er voor 100% bij is. Ik heb nu toch van zelf uit 
Pappie's eigen mond gehoord dat hij de laatste zal zijn die kwaad zal spreken over zijn a.s 
schoonzoon, maar als men hem vraagt wat hij denkt over het doorgaan van jouw expedities dan 
zegt hij natuurlijk wat hij ervan denkt, dus het niet zo leuk te vinden ter wille van mij, maar dat is 
toch geen kwaadspreken van anderen? Jij hoort altijd van derden hoe de mensen over je denken 
en je weet heel goed dat de boel dan altijd verdraaid wordt en dan verkeerd uitpakt. Adrienne 
schrijft verder  in de brief enkele verstandige dingen : "Ik raad je dus nu ten sterkste aan omdat 
vreselijke gevoel wat je op het ogenblik hebt in je hebt te laten varen en van  mij te accepteren dat 
ze zich bij deze hele kerkgeschiedenis volkomen hebben neergelegd. Je bent zeer gedecideerd in 
je houding, schrijf je maar moet je dit ook dit eens een beetje laten gaan want anders ben je veel 
te gespannen en loopt het op niets uit en zie ik bij mijn terugkomst een lieve man, in plaats van 
een keiharde ! Lees verder dat je een officieel gesprek wilt hebben och lieverd wat blaas je de boel 
weer op neem het niet allemaal zo zwaar.  Vergeef me als ik ook te scherp ben geweest maar het 
is voor ons beiden bestwil. Lieverd ik houd veel van je etc" 
 
Nu komt de bruidstijd. Adrienne is de 20ste januari uit Parijs teruggekeerd om alle 
voorbereiding van het huwelijk te treffen .   
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3 generaties de Booij, Vader (55 j) en Grootvader Han ( 76 j) komen Tom ( 29 j) bezoeken op Amstel 57 

.Woensdag 3 februari  heb ik de elfstedentocht gereden. Om 6.30 gestart en 11 uur later om 
17.30 reed  ik in Leeuwarden binnen  Het is geen zware tocht geweest, goed ijs heel wat anders 
dan de tocht in 1947.  

  
Links: Op weg naar Leeuwarden tijdens de elfstedentocht op 3 februari. De tweede van links is Tom de Booij. 
Rechts:  Rustpauze op een bank in en koek en zopie. (Zoepie komt van soopje, een slokje of borreltje) 
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In de tijd voor het huwelijk heb ik vele lezingen gegeven.  Het houden van lezingen is zeer 
inspannend en soms zenuwslopend, vooral als de apparatuur het begeeft. De grootste 
nachtmerrie heb ik gehad toen ik op de Amstel 57 aan mijn dissertatie werkte en gebeld werd aan 
het begin van de middag  door mijn impresario Bottenheim. Hij zei"  Waar blijf je. Ik zit hier in 
Utrecht met een zaal, vol kinderen in de stadschouwburg in Utrecht". Tot overmaat had ik in de 
ochtend voor een lezing in Amsterdam voor het Gasbedrijf  mijn apparatuur al had opgezet. 
Eerst moest ik dus  naar het gasbedrijf om mijn spullen op te halen om daarna naar Utrecht te 
racen. Het was inmiddels een paar uur later. De kinderen waren zolang gehouden met een 
tekenfilmpje. Ik heb toen nog een van  onze film kunnen laten  zien. Uit gerekend was het een 
lezing die door de burgemeester van Utrecht Jhr de Ranitz was geregeld en een honorarium van 
maar liefst 1000 gulden in het vooruitzicht was gesteld. We hebben uiteraard niets gekregen. 
Daarna weer snel terug naar Amsterdam om met een zgn fris en vrolijk gezicht weer een lezing te 
geven. Het was chique van Bottenheim  dat hij mij die avond geassisteerd. 

Een ander voorbeeld van een nachtmerrie van een lezing die ik samen met Kees Egeler  op Paleis 
Soestdijk voor Koningin Juliana en Prins Bernhard heb gegeven. Eerlijkheidshalve moet ik 
zeggen, dat mijn herinnering te kort schiet of het voorval de eerste keer of de tweede keer heeft 
plaats gevonden.  We hebben namelijk zowel over onze eerste Andes expeditie van 1952 als de 
tweede expeditie in 1956 een lezing op Soestdijk gegeven. De keer dat het mis ging was als volgt. 
De Koningin vroeg ons snel met de lezing te beginnen omdat ze nog de uitslag van de 
verkiezingen wilde zien. Voor de pauze  projecteerden  we de kleurendia's.  Bij het inschakelen 
van de diaprojector ging de lamp kapot, zo ook onze reserve lamp. Het was een heel gedoe om 
vanuit het Paleis de fotowinkel Van Zandvoort te bellen om te vragen of hij met een diaprojector 
zou willen komen. Prins Bernhard stelde voor om dan maar eerst de film te start.  Ze hadden op 
het Paleis wel een filmprojector, die werd bediend door de heer Meier. Zo zei de Prins met zijn 
typisch "Starten maar de film Meier". Zo konden we na de film alsnog met de projector van de 
Van Zandvoort de dia's laten zien. Toen ik nog een keer bij Van Zandvoort langs ging, vroeg ik 
hem : " waarom hebben ze wel een film maar geen diaprojector". Hij zei toen:  "dat vonden ze te 
duur"  

Wel merkwaardig vond ik dat prins Bernhard een glas gevuld met jenever aan de Koningin gaf 
tijdens de lezing. Of daar verband was met het feit dat de Koningin grote problemen had met de 
Hofmans affaire is zeer speculatief. Hoe kwam de Koningin aan de gebedsgenezeres Greet 
Hofmans. De Koningin had tijdens de zwangerschap  mazelen gekregen. Hier ten gevolge kreeg 
haar dochter Marijke een oogkwaal . Prins Bernhard was op de jacht vergezeld geweest met de 
oom van mijn vrouw Attie van Riemsdijk, de broer van mijn schoonmoeder. Bernhard vroeg 
hem of hij iemand wist die haar vrouw kon helpen in haar gewetensnood. Hij heeft toen 
aanbevolen zijn zwager van Heeckeren tot Molecaten,  die in zijn spirituele kring een 
gebedsgenezeres als lid had: Greet Hofmans. 

 
Gebedsgenezeres Greet Hofmans 

Zo is zij dus op het paleis Soestdijk gekomen met alle desastreuze gevolgen van dien. (Op 16 Juni 
1956 stond er een artikel in het Duitse blad Der Spiegel dat beweerde dat Greet Hofmans invloed 
uitoefende op de beslissingen van Koningin Juliana. Het kabinet-Drees verbood de invoer van 



7 
 

het betreffende nummer. Men dacht dat het gevolg hiervan was dat Koningin Juliana zou 
aftreden en haar huwelijk met prins Bernhard zou op de klippen lopen. Maar het kabinet besloot 
tot de vorming van de Commissie van Drie, bestaande uit de oud-ministers Beel en Gebrandy en 
de oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indie Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. De 
commissie onderzocht de kwestie en Koningin Juliana moest beloven nooit meer contact te 
hebben met Greet Hofmans. Dat beloofde de koningin. Haar huwelijk bleef intact en ze hoefde 
niet af te treden).  

Bij een lezing in Leiden stopt mijn grootvader Gooszen (vroeger vlootvoogd in Ned Indië) het 
snoer van de filmprojector direct in het stopcontact zonder de transformator in te schakelen, 
waardoor 220 V op een apparaat van 110 V komt te staan met alle nare gevolgen van dien. 
Gelukkig bracht de reserve lamp nu wel uitkomst. 
(Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Feit is  wel dat ik anno 2007 regelmatig nachtmerries heb 
over dat er iets misgaat met de lezing. Zoals dias vergeten verkeerde film etc etc).. 

Dan herinner ik me nog een voorval  in de ijskoude maand februari maar dat nu gelukkig goed 
afloopt. Ik had met Adrienne (dit was voor ons huwelijk in maart ) dat ik na een lezing ergens in 
het land bij haar in de slaapkamer zou komen. Ik moest dan wel via een overhang op haar balkon 
klimmen. Ze zou de balkondeur niet op slot doen. Net toen ik met de moeilijke passage bezig 
ben, hoor ik dat mijn schoonvader  bij Adrienne's kamer binnenstuift om te zien of ik daar was. 
Hij heeft namelijk gezien dat mijn grijze oude volkswagen voor de deur stond (Niet zo slim van 
mij ).  Hij ziet dat Adrienne alleen in haar kamer ligt en rent vervolgens naar buiten en loopt zeer 
geagiteerd om het huis heen . Ik heb me echter in een bosje verstopt. Ik heb het verschrikkelijk 
koud gehad en heb zeker een half uur gewacht om naar mijn auto te gaan. Toen ik met mijn auto 
wegrijdt zie ik dat mijn schoonvader voor het bovenraam boven de deur staat en het nakijken 
heeft. Hij heeft het er nooit meer met me over gehad.  
Het was een drukke tijd met het brengen van bezoekjes aan de familie om elkaar voor te stellen 
aan de diverse families en ook het bijwonen van dineetjes die ter ere van ons werden gegeven. 
24 februari hebben we ons aangetekend bij de gemeente Bloemendaal. 25 februari zijn Adrienne 
en ik  naar de notaris gegaan om te  bevestigen dat onze wettelijke gemeenschap van goederen die 
van winst en verlies en van vruchten en inkomsten woorden door aanstaande echtgenoten wordt 
uitgesloten. 
Zaterdag 6 maart groot feest op de Borgerweg waar vrienden vele gedichten en stukjes voor het 
bruidspaar hebben opgevoerd.  

   
Feest op de Borgerweg 6 maart : Links het bruispaar. Rechts. Maria, Moeder Ot, Emmy van Marken 
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Links: Mary van Riemsdijk en Marlof Strumphler voor de tent. Rechts: Hein van der Wal met kapotte rode jasje 
van bruidegom 

De dag voordat het huwelijk plaats vond was het stralend mooi weer. Met mijn medestudent 
Joop Staargaard had ik een weddenschap afgesloten, dat ik niet voor mijn 30ste zou trouwen als 
ik dat wel zou doen, moest ik hem 1 anker whisky betalen, maar een paar jaar voor mijn 30ste 
hebben we de 144 flessen veranderd in 12 flessen. Die ik hem uiteraard heb gegeven, als 
tegenprestatie kreeg ik van hem een mooie fles met een zilveren bordje met het woord whisky  en 
ook een toepasselijke inscriptie:  Homo proponit Amor disponit. (Een variatie op de spreuk 
Homo proponit sed Deus disponit). We hadden toen geen geld voor het drinken van whisky en 
zetten de fles weg in een kast. Tot we veel later op het 'slimme' idee kwamen dat je er ook sherry 
in kon doen!  Zo iets heet een Newtonnetje.  De grote geleerde Newton had een poes die steeds 
aan de deur krapte om binnen te komen. en stoorde hem steeds als hij aan de zwaartekracht 
theorie bezig was.. Zo maakte hij een poortje in de deur zodat ze er door kon gaan.. Toen de 
poes een klein poesje kreeg, maakte hij een kleiner poortje voor het kleine poesje. Vandaar het 
woord Newtonnetje een logische stomme denkfout.  

De trouwdag hadden we gepland op de verjaardag van Adrienne . Als ik dan de dag zou vergeten 
ik er twee belangrijke dagen zou vergeten. De dag begon goed voor mij. Oom Wim van Hengel, 
die bij ons logeerde, heeft mijn  zwarte schoenen gepoetst. De foto collage laat zien wat er op dit 
dag allemaal voor moois en spannends is gebeurd. Helaas was het koude winderige dag, maar dat 
mocht de feestvreugde niet drukken. Het was een dag met een gouden randje om nooit te 
vergeten. Misschien wel het mooiste moment was toen ik Adrienne in haar slaapkamer kwam 
ophalen, het gevoel dat we vandaag samen door het leven gaan. 
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Bruidegom komt zijn opwachting maken bij het huis van de bruid; Het bruidspaar daalt de trap af op de 
Borgerweg. Bruidspaar verlaat Borgerweg met twee bruidsmeisjes  Tonina von Mühlen en Jetje van Riemsdijk 

  
De Heer Steman leest de huwelijksakte voor . Het bruidspaar ondertekent de akte 

  
Op de trap van het stadhuis in Bloemendaal na de huwelijksvoltrekking. Rechts: Het bruidspaar verlaat de 
Religieuze Kring in Aerdenhout. Leden van de Kon Ned Alpenvereniging vormen de erehaag 
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Het dolgelukkige getrouwde paar op weg naar de Borgerweg. Aankomst op de Borgerweg met Sophie van Ittersum, 
die zorgt voor de wapperende sleep. 

  
Het aansnijden van het bruidspaar nauwlettend gadegeslagen door schoonmoeder Fietje Strumphler. Bruidspaar 
snel verkleed voor het vertrek om op huwelijksreis te gaan 

  
Bij het vertrek van het bruidspaar  consternatie. De jassen van de bruidegom worden overhaast gehaald uit het 
ouderlijk huis van de bruidegom. De juiste jas wordt gehaald uit de chaos 


