
Presentatie Archief  de Booij 

1. Proloog 
Waar gaat onze aarde naar toe? 
Dit was de titel van mijn afscheids college 30 november 1970 van de Universiteit van 
Amsterdam.. Nu mag ik weer een college geven in deze heilige hal van het Stadsarchief van 
Amsterdam bijna 42 jaar later. 
  
Antwoord op de vraag: 

 
Levensloop aarde: van oernevel tot zwarte dwerg in 12 miljard jaar 

De Zon had ongeveer 10 miljard branduren.  Het zit momenteel op de helft. De brandstof van 
de zon is waterstof. Door het proces van fusie van waterstofkernen komt energie vrij en verliest 
het aan materie. Als deze brandstof op raakt, zal de zon door verlies aan materie opzwellen en 
onze aarde verzwelgen. Een deel van de materie zal in de ruimte  worden geblazen. De overige 
materie trekt zich samen tot een hele zware kern en samenballen tot een hemellichaam dat 
uiteindelijk geen licht meer uitzendt. Maar dat duurt nog ongeveer 7 miljard jaar. Dus hierover 
behoeven ons geen zorgen te maken. Het toont wel aan dat alles wat ontstaat uiteindelijk vergaat. 
Het is goed om dit te beseffen als we ons bezig houden met het archiveren van ons kleine 
leventje, hoe belangrijk we dat ook mogen vinden. 
 
2. Inleiding 
Het familiearchief begint met het leven van Chrétien de Booij (1820-1901), zoon van Christiaan 



de Booij (1789-1822) en Johanna Maria Faure (1787-1862). Chrétien, gehuwd met Adriana 
Johanna de Mol van Otterloo (1827-1882), was notaris in Beverwijk en daarna in Haarlem. 
De eerste aanvulling op het familiearchief (inv.nrs. 414-1746) omvat hoofdzakelijk documenten 
van het leven van Tom de Booij (1924-), zoon van H. Th. de Booij en O.H. Gooszen. Hij heeft 
er voor gezorgd dat deze aanvulling naar het Stadsarchief werd overgebracht en geïnventariseerd. 
Zijn archief begint met de gebruikelijke indeling: familie en gezinsleven, persoonlijk, jeugdjaren, 
genoten onderwijs en oorlogsjaren. Daarna wordt een splitsing gemaakt in vrijetijdsbesteding en 
maatschappelijk leven. Onder vrijetijdsbesteding vinden we zijn activiteiten in het 
bergbeklimmen, golfen, astrologie en esoterie. Onder de maatschappelijke noemer bevinden zich 
de stukken betreffende zijn werkzaamheden als geoloog en vervolgens zijn conflicten met de 
Universiteit van Amsterdam die uiteindelijk leidden tot zijn ontslag. Hierna volgt zijn leven als 
actievoerder waaronder bezettingen van universiteiten, oorlog in Biafra, Rode Jeugd en actie voor 
eerherstel van een Baarnse burger. Hij heeft meegedaan met de Tweede Kamer verkiezingen met 
de mede door hem opgerichte partij "Verbond tegen Ambtelijke Willekeur". Ook hebben zijn 
activiteiten zich uitgestrekt tot de Bond voor Wetsovertreders, hulpverlening aan psychiatrische 
patiënten, uitgifte van het tijdschrift "Macht en Elite" en acties voor het behoud van de Reizigers 
cultuur (woonwagenbewoners). Hierdoor is hij vele malen met de justitie in aanraking gekomen, 
zodat hij maanden onderdak heeft gekregen in justitiële inrichtingen. Deze bonte verscheidenheid 
aan activiteiten is terug te vinden in een groot aantal documenten. De integrale tekst (met fotoõs) 
van de website egoproject.nl van Tom de Booij is in druk verschenen. Deze 13 delen zijn 
opgenomen onder de inv.nrs. 1167-1179 De toekomstige onderzoeker kan door het raadplegen 
van deze delen een idee krijgen van de aanvulling van het archief. 
(Zie voor tweede aanvulling supplement) 
Het volledige archief heeft een lengte van 19 meter. Beperking van de openbaarheid. Op stukken 
die de persoonlijke levenssfeer raken van, onder andere, psychiatrische patiënten en hun 
nabestaanden geldt een openbaarheidsbeperking van 70 jaar. Dit betreft de inv.nrs.: 862 en 1433 - 
1444. 

3. (Voor) ouders 

Overgrootouders: Chrétien Jean Gérard de Booij (1820-1901) x Adriana Johanna de Mol 
van Otterloo (1827-1882)  
 



   
Chrétien Jean Gérard de Booij              Adriana Johanna de Mol van Otterloo 
  

Hij is van 1852 tot 1857 te Beverwijk van 1857 tot 1885 te Haarlem notaris geweest, heeft zich 
toen teruggetrokken, en zich met zijn broer Pierre  geïnteresseerd voor de herkomst van zijn 
geslacht en is te Haarlem overleden 22 Februari 1901. 2 September 1852 trouwt hij te Amsterdam 
met Adriana Johanna de Mol van Otterloo, dochter van de makelaar in tabak Adriaan en Johanna 
Theodora van Effen. Zij wordt geboren te Amsterdam 21 Mei 1827 en 17 Juni 1827 gedoopt in 
de Westerkerk door Ds de Keizer. Zij krijgen 11 kinderen waarvan er drie jong zijn gestorven. Zij 
overlijdt te Haarlem 15 Januari 1882. Uit het dagboek van Hendrik de Booij: In 1860 betrok het 
echtpaar met hun kinderen het huis in de Groote  
 Houtstraat dat ik kende als nummer 99, na nog op de Oudegracht hoek Stoofsteeg te hebben 
gewoond. Daar stond de grote ronde tafel mahoniehouten tafel waaraan wij 's-morgens zaten en 
luisterden (of niet luisterden) naar wat onze Vader voorlas uit den Bijbel. Wij baden altijd voor en 
na het eten. Het kwam niet vaak voor dat iemand te laat kwam aan het ontbijt. Mijn Vader was er 
zeer op gesteld dat dit niet  
 zou gebeuren. Hij waarschuwde zelfs logerende gasten op tijd te komen. "Mijn huis is geen 
herberg" herinner ik mij.(inv.nr.434-435) 

Grootouders van vaderskant: Hendrik de Booij (1867-1964) x Hilda Gerarda Boissevain, 
(1877- 1975)  
 



  
           Hendrik de Booij                    Hilda Gerarda Boissevain 

 Hendrik de Booij  wordt geboren 23 juni 1867 in Haarlem. Marineofficier. Reis om de wereld 
met zeilschip. Gevochten in de derde oorlog in Atjeh. Adjudant van de gouverneur-generaal in 
Nederlandsch- Indië. Afgekeurd militaire dienst tgv zonnesteek. Hij is getrouwd met HiIda 
Gerarda Boissevain. Zij krijgen 4 kinderen. Hij was van 1904 tot 1938 direct betrokken bij 
Concertgebouw in Amsterdam, eerst als administrateur en later als bestuurslid. Commissaris van 
het Algemeen Handelsblad van 1920-1950. Secretaris, penningmeester en bestuurslid van de 
Noord-Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij te Amsterdam van 1906-1946. Drager van de 
Ruyter medaille. Hij overlijdt 7 september 1964. Zij wordt geboren in Amsterdam 12 juli 1877, 
gestorven Amsterdam, 15 april 1975. Haar ouders waren Charles Boissevain en Emily Héloise 
MacDonnell. Hilda Boissevain was tijdens de Eerste Wereldoorlog actief in het Comité voor de 
opvang van Belgische vluchtelingen en ook was zij medeoprichtster en voorzitster van het 
Montessori Lyceum in Amsterdam. (inv.nrs. 434-435) 
 
Grootouders van moederskant: Antonie Frederik Gooszen (1869-1955) x Henriette 
Elisabeth Peereboom Voller (1875-1943)  



 



 
Antonie Frederik Gooszen                  Henriette Elisabeth Peereboom Voller    
 
Antonie Frederik Gooszen wordt geboren 24 mei 1869 in Amsterdam. Mariene officier. 
Gevochten in de derde Atjeh oorlog. Hij treedt op 8 oktober 1896 in het huwelijk met Henriette 
Elisabeth Peereboom Voller, geboren in 1875. Zij krijgen 3 dochters. Koningin Wilhelmina 
benoemt op 30 augustus 1907 A.F. Gooszen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Z.M. de 
Duitsche Keizer Wilhelm II benoemt 13 december  1907 A.F. Gooszen tot Ridder 3e klasse in de 
Orde van den Rooden Adelaar. Hij wordt 1 november 1918 Commandant Marine te Soerabaja, 
welke functie hij vervulde tot 28 augustus 1919. Gooszen wordt 2 februari 1920 benoemd tot 
Chef Marinestaf (CMS) te 's-Gravenhage. 28 augustus 1921 ontvangt A.F. Gooszen een brief van 
de minister van Marine met de mededeling, dat de interdepartementale commissie voor het 
opstellen van een nieuwe vlootwet wordt ontbonden. In 1923 wordt hij benoemd tot 
Commandant Zeemacht van Nederlandsch Indië. 26 oktober 1923 wordt zijn vlootwet in de 
Tweede Kamer verworpen met 50 tegen en 49 voor (1 kamerlid was ziek). In 1928 wordt hij 
gepensioneerd. Zijn vrouw overlijdt 14 april 1943. Hij overlijdt 26 april 1955. (inv.nrs 695)  

Ouders: Hendrik Th omas de Booij (1898-1976) x Ottolina Hendrika Gooszen (1898-1983)  
 



  
        In Ned. Indië 1901.                 Bruidspaar augustus 1923  
  

Hendrik Thomas de Booij, geb. Den Helder 26 Dec. 1898, Luitenant ter zee Ie kl. 1921-1922. 
Opname Molukken. Secretaris-directeur. Koninklijke N. en Z-Holl. Redding Mij, secr. 
penningmr. Oostersche Handel en Reederijen te Amsterdam, secr. Ver. het Zeemanshuis ald. 
Drager van de Ruyter medaille. Hij schrijft veel kinderboeken en is een verdienstelijk tekenaar. 
Hij trouwt 's-Gravenhage 21 Aug. 1923 Ottolina Hendrika Gooszen, geb. Den Helder 20 Aug. 
1898, dochter van Antonie Frederik en Henriette Elisabeth Peereboom Voller. Uit zijn dagboek 
van 1923: ò2 mei a/b Hrms Wachtschip. Willemsoord den Helder. Complete omwenteling in m'n 
leven. Hoop in najaar met Ot te trouwen - Meer dan heerlijke tijd gehad de laatste 5 wekenó. Uit 
dit huwelijk 3 kinderen en 1 jong-overleden dochter .Hij overlijdt 16 januari 1976. Zij overlijdt 16 
mei 1983. (inv. nr 534 

 
4. Jeugdjaren 1924-1939 
Mijn geboorte : 25 augustus 1924 in Vlissingen 



  
 Moeder en haar zoon Tom  
 
Uit zijn babyboek: Maar uiteindelijk kwam de groote dag, waar we zóó naar verlangden hoe 
langer hoe dichter bij. s' Nachts om half 4 begon ik 't al te voelen, een wonderlijke 
gewaarwording gelukkig wist ik toen niet, dat het 't nog 41 uren zou duren vóór 't zoo ver zou 
zijn. Dat was geen kleinigheid, die Zondag en Maandag. Maar om half 7 maandagavond werd de 
dokter geroepen en om 5 voor half negen hoorden we het eerste schreeuwtje van ons eigen kleine 
kindje. Dat zijn de zaligste momenten van mijn leven geweest, dat groote geluk na  die moeilijke 
uren. (inv.nr.927) 

Mijn zuster Hilda leefde 5 dagen. Ambon 21-27 juni 1927  
 

 



 
Moeder en  dochter Hilda 21 Juni 1927      Hilda 27 juni 1927 
  
Dagboek van mijn vader: Op den avond van 21 juni kwam ons zusje Hilda en was het zoo'n heel 
lief klein meisje - met een fijn gezichtje en poppehandjes - Tom's zusje. We mochten het groote 
geluk dat we hadden gekregen met ons Hildatje niet lang houden, na de plotselinge schrik van 
haar ziek worden, bleef ze nog vier en twintig uur bij ons. Maandag 27 juni moesten we afscheid 
van haar nemen en bracht ik haar naar het mooie plekje, dat ik had uitgezocht tegen de helling 
van een heuvel met uitzicht op de Goenong Nona.  
(inv.nrs. 543-559) 

    
Het graf van Hilda in Ambon 
 
Batavia 1928. Mijn eerste herinneringen van Nederlands Indië  
 



   

 
Tjikini zwembad in Batavia 

Mijn ouders hebben me later verteld, dat ik op een keer s' ochtends bij het bed van mijn moeder 
kwam om haar te vertellen, dat ik van de hoogste plank zou springen van het zwembad Tjikini. 
Als tegenprestatie zou ik dan van mijn vader een ijsje krijgen.  



  

 
Ons huis aan de Djokjaweg in Batavia       Aan boord van de kruiser Sumatra      
 
Het stiekum uit mijn bed komen tijdens het middagslaapje en zoals ik in de tuin de mooie blauwe 
vlinders bekeek. Hoe ze uit hun kokon kwamen heeft diepe indruk op mij gemaakt. Allemaal 
prettige herinneringen, behalve toen mijn vader een streep van mijn matrozenpakje afhaalde, 
omdat ik iets verkeerds of stouts had gedaan. Deze nare herinnering staat nog diep in mijn 
geheugen gegrift. Voer voor psychologen  Misschien verklaart dat veel over mijn latere leven 
(inv.nr.930) 

1930-1935  Herinneringen Amsterdam 
Van Nederlands Indië naar Amsterdam Michelangelostraat 38III  
 



  

 
Michelangelostraat 38 III.                        Tuin achter ons huis  

Dan staat mijn nog heel goed voor de geest hoe mijn vader een gelatinepudding (die hij voor de 
zoveelste maal kreeg opgediend) van driehoog naar beneden kwakte, het geluid daarvan zal ik 
nooit vergeten. Ook niet dat hij een tomaat gooide naar een tuin achter ons huis. Daar zat 
namelijk een Duits dienstmeisje te luisteren naar de radio waar een rede van Adolf Hitler 
uitschalde. Nadat zij na aan aanmaning de radio niet zachter wilde zetten, gooide mijn vader een 
tomaat naar haar, die uiteenspatte tegen de ruit waar zij achter zat. Even later kwam de politie ons 
vragen wat de reden was van het gooien van de tomaat. Nadat hij het verhaal had aangehoord 
was zijn antwoord duidelijk: "Jammer dat het geen rotte tomaat was". (inv.nr. 546) 



 
IJsbaan op het museumplein 

  
1933-1935 Mijn Pietje Bell jaren 

 
Onze held 

Mijn grote vriend is Maarten von Balluseck. Ons held is Pietje Bell en we halen veel 
kattenkwaad uit. In de Euterpestraat trappen we het stokje weg, die de valluiken van de kelders 
open moeten houden voor de ventilatie omdat daar de was te drogen hangt. Dan hard 
wegrennen. Op de Lairesse straat hebben we de melkkraan van een melkboer opengedraaid, 
terwijl hij bezig is zijn klanten te bedienen. Een minder prettige herinnering heb ik aan het feit 
dat ik een luchtpistool richt bij Maarten's voorhoofd en dat het voorstuk per ongeluk er 
uitschiet en knalt tegen het voorhoofd van Maarten. Hij heeft er een kuiltje om in zijn 



voorhoofd aan overgehouden.  
 

  

 
Mijn begeleiding van mijn zuster naar school 
  
Bij het begeleiden van mijn zuster naar school heb ik dat niet altijd voorbeeldig gedaan. Mijn 
zuster heeft daar nog de volgende herinnering aan: In Amsterdam liep ik samen met mijn vier 
jaar oudere broertje naar school. Eerst heel, lief (zie foto's) maar uit het zicht van mijn ouders 
al gauw niet meer. Onderweg kwamen we langs een grote bouwput, een diepe kuil waar mijn 
broer verschillende vrienden maar vooral 'vijanden' vond, tegen wie hij erg nodig moest 
vechten. Hij zette mij neer aan de rand van de kuil en dat gedaan hebbende, voelde hij zich vrij 
en raasde op zijn 'vijanden' in. Als het vechten erg lang duurde begon ik te huilen, want ik wist 
dat we te laat op school zouden komen. Dan was dan ook het geval. 
(inv.nr.1170) 
 
1938 Mijn betrokkenheid bij de eerste Wereld Oorlog  
In die tijd heb ik me verdiept in de eerste Wereld Oorlog. Ik keek daarbij in de boekenkast van 
mijn vader. Grote indruk heeft gemaakt het boek van Erich Maria Remarque "Im Westen 
nichts Neuesó geschreven in 1929.  
 



 

 
                                       Verbroedering in de loopgraven op eerste Kerstdag 1914.  
 
De passage dat de Duitse en Franse soldaten in de loopgraven met elkaar Kerstmis vierden om 
even later elkaar weer over hoop te schieten, liet mij toen beseffen wat de waanzin is van deze 
oorlog. Waar de soldaten als kanonnenvoer worden gebruikt voor de heersende elite van beide 
zijden. 
Dan was er nog een boek dat ik talloze malen bladzijde voor bladzijde heb doorgebladerd en 
nog zijn alle beelden - nu nog na al die jaren - op mijn netvlies gebrand. Het boek heette 
"1910-1930 Zwanzig Jahre Weltgeschichte in 700 Bilder ". Hieronder enkele foto's uit dat boek 
die op mij zo'n overweldigende indruk hebben gemaakt. Een kantekening Anno 2012 krijgt 
Europa  de vredesprijs en roemt zich over het feit dat  er tussen de rivalen Frankrijk en 
Duitsland er geen oorlog meer is geweest sinds 1945, maar vergeet niet der sinds de tweede 
Wereld Oorlog tot 1990 40 miljoen doden door oorlogsgeweld zijn gevallen in 
ontwikkelingslanden. Oorlog als export artikel. En wat te denken van de 30,000 doden in een 
land vlak voor onze deur.  
 



  

 
  Das war ein Mensch         Das waren Baüme               Das war Verdun 
 
Tot zo ver mijn impressies over de Eerste Wereld Oorlog (Het heette toen nog de Grote 
Oorlog, omdat de Tweede Wereld Oorlog nog niet was begonnen!). (inv.nrs 887,1170) 

1938 Mijn verwondering over de mening van mijn vader over de oorlogsplannen van Adolf 
Hitler  
Mijn dagboek van 1938: Op 12 september hield Hitler zijn langverwachte rede te Neurenberg. 
Wij luisterden ernaar in onze huiskamer. De spanning was gedurende de laatste dagen steeds 
toegenomen. Het slot viel mee want er volgde geen oorlogsverklaring. Iedereen was tevreden en 
dacht het zo'n vaart niet zou lopen. Zelf was ik er niet zo zeker van, ik had het boek van Hitler 
'Mein Kampf' al gelezen. Dinsdag 13 sept.  Gewone schooldag. Pianoles gewoon ! en op school 
ook gewoon. Het is nu hard werken in de derde klas, ik vind het leuk op school. Nou moet ik 
werkelijk naar bed. Ik heb een lang artikel uit het Handelsblad uitgeknipt en in mijn dagboek 
geplakt over de rede van Hitler voor de eerste Rijksdag. Ik verbaasde mij over het feit dat mijn 
vader zei dat het allemaal wel mee viel met die Adolf Hitler. (inv.nr.887) 
 

 


